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Winters rondje Amstelland en de polder Ronde Hoep

Vaer wel, mijn Aemsterland

L

_ﬁ_,
i
i

(Lifi
Wisiss

HHHH

Q aEs %ﬁ@ﬂ i ‘
B EliliEa
m&a;gmagmmsﬁﬁ%%ﬁ%ﬁ%%’

Sﬁﬁﬁﬁﬂﬁﬁ*ﬁﬁﬁkﬁﬁ ﬁiiﬁ

*mﬁ!ﬂm

De Waver, de Gein, de Holendrecht, de Angstel, de Winkel, de Bullewijk... u kent ze wellicht niet
maar het zijn allemaal riviertjes in het stroomgebied van de meest bezongen rivier van Nederland

— de Amstel. In dit poldergebied ten zuiden van onze hoofdstad is het geweldig fietsen. Ook in de

winter.



De Amstel

Landgoed Oostmeer langs de Amsteloever

eder kind van de babyboom generatie dat

in Amsterdam op school zat moest eraan

geloven. Nota bene op je vrije nieuwjaars-
dag dienden alle 12-jarigen in schoolverband
naar de Amsterdamse stadsschouwburg te
gaan voor een opvoering van ‘De Gijsbrecht’.
Dat hoorde bij je opvoeding en historisch
besef, was de achterliggende gedachte. Op
die leeftijd zei de tekst van onze grote dich-
ter des vaderlands Joost van den Vondel je
helemaal niets, en liever ging je buiten op
de Amstel lekker schaatsen met je vriend-
jes. Maar achteraf bezien zat je wel al op je
twaalfde gratis in een van de beroemdste
theaters van ons land — welk boerenkind
kan dat nou zeggen? Het begin van het stuk
krijg je de rest van je leven niet meer uit je
hoofd.“Het hemelsche gerecht heeft zich
ten langen leste erbarremt over my en myn
benauwde veste” dreun ik nog steeds moei-
teloos op. Pas in 1968 werd die verplichte
Gijsbrecht-voorstelling afgeschaft en konden
Amsterdamse schoolkinderen op nieuw-
jaarsdag weer onbekommerd sneeuwballen
gooien.



Klassieke tragedie

Nu, vele jaren later, fiets ik in een winters
landschap langs de Amstel en komen de
herinneringen aan de Gijsbrecht weer boven.
De historie van al die leuke fietspaadijes in
Amstelland is immers direct verbonden

met het gedicht dat Vondel in 1637 schreef.
Hij plaatste zijn klassieke tragedie in een
kerstnacht rond het jaar 1300, een paar jaar
na de moord op de bij het volk zo populaire
graaf Floris de Vijfde. De vesting Amsterdam
werd al een jaar belegerd door troepen die
de moord wilden wreken.Toen het erop
leek dat die belegering werd opgeheven
sprak Gijsbrecht zijn dank uit in een gebed
(vandaar dat ‘hemelsche gerecht’ - hemelse
gerechtigheid). Die aftocht bleek echter

een list te zijn in de trant van het Trojaanse
paard, want toen een achtergelaten schip
vol verborgen soldaten nietsvermoedend

de stad in werd gesleept keerden de kansen
voor Gijsbrecht en moest hij met zijn
vrouw Badeloch en kinderen de stad uit
vluchten. Wij fietsen nu zonder haast langs de
westelijke Amsteloever de stad uit, maar we
leven in andere tijden en hadden ook niets
met die moord op Floris te maken.
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Ouderkerk

Gijsbrecht moet het knap koud hebben
gehad toen hij in die kerstnacht halsoverkop
vluchtte. Ook nu is het frisjes als we de
drukte van de stad achter ons laten. De vers
gevallen sneeuw zorgt voor een passend
sfeertje. Aeme-stelle is oud-Hollandse

taal voor een waterrijk landschap. En dat

is dit veengebied pal onder Amsterdam
zeker. Tegenwoordig spreken we over
Amstelland. Sinds de monding van de Amstel
in Amsterdam werd afgesloten (inderdaad:
bij de Dam) zit er geen echte stroming
meer in de rivier. Dat geldt ook voor de
andere watertjes in dit gebied. Als je naar
het zuiden fietsend de Amstel volgt, is het
eerste dorp Ouderkerk aan de Amstel.
Weinig mensen weten dat Ouderkerk een
stuk ouder is dan de nabije grote broer
Amsterdam.Al in de | le eeuw moet hier
het kasteel van de Heren van Aemstel
hebben gestaan, waarschijnlijk op de plek
waar nu de Portugees-Joodse begraafplaats
is.Van hieruit werd het gebied op de

kaart gezet, en werd ook het eenvoudige
vissersdorpje Aemstelredam aan de monding
van de rivier ontwikkeld. Pas twee eeuwen
later kreeg dat dorp zijn stadsrechten en
groeide uit naar onze huidige hoofdstad.
Voor iedereen die Amsterdam een warm
hart toedraagt is die begraafplaats dus
eigenlijk een plek om minstens één keer in
je leven als een soort Mekka te bezoeken.
Trouwens, de gebeeldhouwde graven zijn
uniek voor Nederland en dus ook voor niet-
Amsterdammers een reden om te bekijken.
De ‘skyline’ van Ouderkerk vormt een schril
contrast met die van Amsterdam — hier zijn
het de spits van de Sint Urbanuskerk en de
wieken van poldermolen De Zwaan die het
dorp z'n landelijke contouren geven. Op een
zomerse dag kan het op het fietspontje over
de Amstel knap druk zijn. Maar in de winter
vaart die niet, dus fietsen we het eerste
gedeelte tussen Amsterdam en Ouderkerk
langs de westelijke oever, en gaan we na de
brug bij Ouderkerk verder aan de oostelijke
kant. Tijdens ons rondje ‘tegen de klok in’
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houden we die oever aan, anders wordt

de weg telkens versperd door een van de
vele watertjes die op de polder uitkomen.
Onder Ouderkerk begint namelijk de Ronde
Hoep, een polder met een 17 kilometer
lange ringdijk die heel populair is als fiets- of
wandelrondje. En laten we die nu net op ons
programma hebben staan.

Rondje door de polder

Met de Amstel aan de ene kant en de lager
liggende Ronde Hoep aan de andere fietsen
we verder. De Ronde Hoep is een eldorado
voor de vogelaar, want dit bijna 1300 hectare
grote weidegebied van de stichting Landschap
Noord-Holland zit tjokvol weidevogels. Als
aan de overkant van de Amstel het dorp
Nessersluis in zicht komt weten we dat we
aan de goede kant van het water zitten als de
Waver zich bij de Amstel voegt.VVe volgen de
dijk nu naar het oosten en houden de Waver
aan onze rechterhand. Naast een aantal
pompgemalen passeren we ook wat restanten
van wat ooit de belangrijkste verdedigingslinie

De Gein bij Abcoude
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van Amsterdam was. Zoals het fort Botshol en later nog het fort
Winkel. Bij het gehucht Stokkelaarsbrug verlaten we de dijk van de
Ronde Hoep tijdelijk voor een extra lus die ons langs Abcoude zal
voeren. De rivier naast de dijk heet nu Winkel. Even voor Abcoude
heeft het water alweer een andere naam, want daar voegt de Angstel
zich erbij. Die splitst zich na Abcoude weer in de Holendrecht en de
Gein. Beetje verwarrend, al die riviernamen op zo’n korte afstand van
elkaar. En we hebben ze nog niet eens allemaal gehad.

Triviant ;

In Abcoude stoppen we even voor een broodje aan het water en
doen we te voet een extra rondje.Veel mensen kennen Abcoude uit
triviant-achtige spelletjes omdat het de enige gemeente is waarvan de
naam begint met de eerste drie letters uit het alfabet (en bovendien
eindigt met de volgende twee). Echt een leuke plaats met een

oud centrum en overal bruggetjes. Abcoude was beroemd om z'n
paardenmarkt op de laatste donderdag van augustus, en die is nog
steeds de basis van de jaarlijkse feestweek. Zo dicht bij Amsterdam is
het bovendien een plek waar veel vermogende lieden zich een plekje
aan het water veroorloven. Dat trekt dan weer restaurants met ‘ster’-
allures en allerlei snuisterijenwinkeltjes. Net als Ouderkerk is ook
Abcoude ouder dan Amsterdam. In de eeuwige strijd tussen de Heren
van Holland en de bisschoppen van 't Sticht (het latere Utrecht) werd
Abcoude al genoemd in een bisschoppelijke akte uit 1085.Als u weer
op de fiets stapt is het weer even opletten op welke oever u dat doet.
Zorg dat u aan de westkant van de Holendrecht blijft, anders maakt

u een flinke omweg langs het Abcoudermeer op de weg terug naar
de Ronde Hoep.Als we die weer oppakken bij de Waver stelt zich
alweer een nieuwe rivier voor. Bullewijk is de naam, en tot we weer
bij de Amstel komen blijft dat zo.

Hartversterkertje

De noordelijke dijk van de Ronde Hoep volgt de Bullewijk evenwijdig
aan de A9.Als we daar bij de recreatieplas onderdoor duiken weten
we dat Ouderkerk nabij is. Het strandbad bij de Ouderkerkerplas

Korte fietstochten door het
Amstelland

Rond de Amstelroute (17 km)

Rond Gaasp en Geinroute (15 km)
Rondehoeproute (17 km)

Deze routes zijn beschreven op www.

groengebied-amstelland.nl, waar u ook
veel info over de regio vindt.

ligt er nu rustig bij, maar in de zomer is het een populaire plek vol
strandvermaak. In Ouderkerk komen de Bullewijk en de Amstel
samen, en daar zijn gelukkig de terrasjes ingesteld op winterse gasten
— de buitenverwarming staat vol aan. Het enige verschil met een
zomers fietsrondje is dat we het verdiende koele pilsje nu vervangen
door een kruidenbittertje. Het laatste stukje terug naar Amsterdam
gaat over de veel rustiger rechter Amsteloever, met in de verte de
contouren van de Amsterdam Arena — het voetbalstadion van de
‘godenzonen’ van Ajax. Net als Vondel, die voor zijn Gijsbrecht de
historische strijd om Troje als basis nam, winkelden ook zij voor hun
clubnaam in de Griekse oudheid.

Vaer wel

Als we de fietsen op de parkeerplaats bij de ringweg A0 weer op

de drager zetten, mijmer ik nog wat na over onze tocht door het
Amstelland. Net als Gijsbrecht ben ik eigenlijk nooit weggeweest

uit Amsterdam.Vondel eindigt zijn drama met de woorden “Helaes!
hoe bitter valt het scheiden van zijn land, daer alles loopt verloren!
De liefde tot zijn land is yeder aengeboren.Verdelghe stad, wy gaen,
en komen nimmer weer.Vaer wel, mijn Aemsterland: verwacht een
andren heer”. Een anderen heer? Gijsbrecht komt elk jaar weer terug!
Op nieuwjaarsdag in de schouwburg, en in mijn eigen gedachten als ik
door het winterse Amstelland fiets. Je kunt Amsterdam wel verlaten,
maar Amsterdam verlaat jou nooit. En zeker niet op nieuwjaarsdag.

Tekst en foto’s: Kees Bregman.

Onze fietsroute: start bij de parkeerplaats van het Amstelpark langs de Amstel, ter hoogte van de A10 ringweg. Over de westelijke
Amsteloever naar Ouderkerk, over de andere oever de Ronde Hoep polder volgen tot de Waver en Stokkelaarsbrug, via fort Winkel
naar Abcoude, links langs de Holendrecht en de Bullewijk naar Ouderkerk en over de oostelijke Amsteloever terug richting Amsterdam.
Inclusief alle ommetjes onderweg stond de teller na afloop op 48 km.
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Wat is er nu waar van het verhaal van de Gijsbrecht? Amsterdam is immers nooit echt belegerd

geweest zoals het stuk van Vondel ons doet geloven. Maar Gijsbrecht IV, baljuw van Aemstelland heeft

wel degelijk bestaan.

e enige echte Gijsbrecht van Amstel

leefde van 1252 tot 1299.Alles wat

we van het ‘Beleg van Amsterdam’
kunnen vinden speelt zich echter later af
onder zijn zoon, Jan | van Amstel. Toen het
graafschap Holland na de moord op graaf
Floris de Vijfde in grote chaos verkeerde en
woedende boeren gewapend naar Amsterdam
trokken nam Jan de leiding over de stad. Het
graafschap benoemde echter Willem Ill tot
nieuwe graaf, waarop Jan over de Zuiderzee
vluchtte. Dat was dat. Alles bij elkaar had het
‘gedoe’ maar een paar maanden geduurd,
en niet een heel jaar — zoals Vondel ons wijs
maakt.

Amsterdam en Troje

De premiére van het dramatische stuk over
Gijsbrecht van Amstel vond plaats op 26
december 1637, ruim drie eeuwen later dus.
Joost van den Vondel was toen reeds een
vermaard dichter en het was geen toeval
dat juist hij een ode op rijm voor de stad
mocht schrijven. Hij mixte geraffineerd de
historische feiten met het verhaal van de
Romeinse dichter Vergilius over de strijd om
Troje. Het beleg van Amsterdam werd een
beleg naar Trojaanse maatstaven, en in plaats
van een houten paard liet hij een schip vol
verborgen soldaten de stad binnen varen.
Hoe dan ook, de Heer van Amsterdam moest
geheel naar waarheid overhaast vluchten.

Oudejaarsconference

Zonder het te weten citeren we allemaal
stukjes uit de Gijsbrecht. Menig huwelijk
wordt voltrokken door een ambtenaar met
de woorden “Waer werd oprechter trouw
dan tusschen man en vrouw ter weereld
oit gevonden? Twee zielen gloende aen een
gesmeed, of vast geschakelt en verbonden
in lief en leedt.” Inderdaad, dat is uit de
Gijsbrecht. En rond kerstmis horen we “o
kerstnacht, schoner dan de dagen”, waarvan
het origineel ook uit het stuk is. Sinds
mensenheugenis wordt het drama rond
Gijsbrecht op nieuwjaarsdag gespeeld. Om
de bezoekers toch een vrolijke noot mee te
geven werd de voorstelling vanaf het einde
van de |7e eeuw besloten met ‘De bruiloft
van Kloris en Roosje’, waarbij de personages
Thomasvaer en Pieternel het publiek een
vaak komische vooruitblik op het nieuwe
jaar voorschotelden. De voorloper van de
oudejaarsconference is dus al eeuwen oud.

Rumoer in de zaal

Niet alleen in Amsterdam, maar ook in
Haarlem, Den Haag en Rotterdam werd
de Gijsbrecht op nieuwjaarsdag ten tonele

gebracht, vaak ook met een zaal vol verplicht

aanwezige schoolkinderen. Hou die maar
eens stil. Een bekende anekdote is die uit
1967, toen tijdens de sterfscene van Arend
in de armen van zijn broer Gijsbrecht de

Joost van den Vondel

acteur met zijn gebroken stem amper boven
het geroezemoes uit kon komen. Stervend
richtte hij zich tot verbazing van de andere
acteurs nog eenmaal op om met luide stem
de zaal toe te roepen.“Ja, mag ik effe rustig
doodgaan, alsjullieblieft!” Toen gaf hij de geest.

Tekst Kees Bregman

De ‘Gijsbrecht’ door theatergroep Het Toneel Speelt




